
Dichterbij Hamme 

  

                                                Voor geboren dichter-verteller Staf De Wilde 

  

Bladeren door snapshots. 
Ritselende, vergeelde memories. 
De Hamse dichter tovert sprookjes 

Uit diens nostalgische grabbelton. 
Boze sprookjes van Hauff, 
Grimmige vertelsels als bij Grimm. 
  

Sprokkelvrouwtjes, vurige heksen, 
Appeldiefjes, stropers, leurders. 
Paardenvijgen op de stoep. 
De regel van de schoolmeester als vuistregel. 
Schoppenaas en armoe als troef. 
Troef of het deurgat voor socialisten. 
  

Zo laat de Hamse dichter 

Zijn geliefde dorp herleven. 
De Durme welt op te Hamme. 
Over 't Scheldeland deinen vertelsels. 
Het is even slikken in dit land 

Van vergeten schorren en slikken. 
  

Op de dijk kijken Vlaamse vertellers mee. 
Meewarig, wetende de menselijke meerwaarde. 
  

  

Paul SACCASYN 

lid ' Lappersfort Poets Society " 

  

( Ik ken of kende hen persoonlijk : Achiel Van Acker, Emiel Buysse, Marçel Mathijs, 
Boschvogel, Johan Ballegeer, Staf Weyts, Staf De Wilde, e.a. 
'Vertelsels' van andere schrijvers las ik, pardon, lees ik. ) 
 


