
Vergeten vader 
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Ik haal je uit het boek dat ik nog ken 
rechtop sta je, hoofd wat afgewend. 
 
Zij is er ook, kijkend in de lens. 
Maar jij: een stap naar voren 
zelfvoldaan. 
 
Op je ouderwetse schoenen en met geplakte 
haren zie ik de hand die mij zal slaan. 
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Achter mijn stoel sta je, haar achterover 
gekamd. Lamplicht maakt je bleek 
schijnt in je ogen. 
 
Wat je weet verzwijg je. Zie hoe ik worstel 
met jou, je uit mijn woorden schrijf 
tot je een ander bent. 
 
Verlaat dit beeld, verdwijn tussen de regels 
zoals je eerder deed. Opdat ik je herken. 
 
Johanna Kruit 
 
Gedicht uit de net verschenen bundel “Zeegrens “- Uitgeverij WEL Bergen op Zoom. 

De bundel kan gekocht worden via de boekwinkels, of rechtstreeks besteld worden via Uitgeverij WEL op 

het volgende adres: Uitgeverij Wel U krijgt het boek dan thuis gestuurd. 
Meer informatie kunt u vinden op www.johannakruit.nl 
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